EEN ENKELE TEKST TER OVERWEGING

Romeinen 9:5

Tot hen behoren de vaderen, en uit hen is, wat het vliees betreft, de
Mashiach voortgekomen, Die God is, boven alles, te prijzen tot in
eeuwigheid. Amen!

Wat schrijft Paulus nu?... de Mashiach... die God is? Waar haalt hij
dat vandaan?

Misschien uit Yeshayahu — Jesaja ?

Jesaja 9:5

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de
heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam:
Wonderlijk, Raadsman, STERKE GOD, Eeuwige Vader, Vredevorst.

Jesaja 40:3

Een stem van iemand die roept in de woestijn: Bereid de weg van
JHWH, maak recht in de wildernis een gebaande weg voor onze God.
(Dit was de aankondiging waarmee Yochanan — Johannes op pad ging
om Yeshua HaMashiach aan te kondigen ... onze God)

Of ie het wellicht uit Zacharyahu — Zacharia ?

Zacharia 12:10

Maar over het huis van Dawid en over de inwoners van Jerushalaim zal
Ik de Geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Zij zullen MIJ
aanschouwen, Die zij doorstoken hebben. Zij zullen over Hem rouw
bedrijven, als met de rouwklacht over een enig kind; en zij zullen over
Hem bitter klagen, zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene.
(Hier zegt God tot duidelijk dat HIJ het is die ze doorstoken hebben)

Als Yeshua God is, en dan MOET het YHWH zelf zijn want Hij zegt van
zichzelf dat er buiten Hem geen andere God is.

We lezen in Yeshayahu - Jesaja het volgende:

Jesaja 43:11
Ik, Ik ben de HEERE, en er is geen Heiland behalve Mij.



Jesaja 44:6 en 8

Zo zegt de HEERE, de Koning van Israél, en zijn Verlosser, de HEERE
der heirscharen: Ik ben de Eerste, en Ik ben de Laatste, en behalve Mij
Is er geen God.

8 Verschrikt niet, en vreest niet; heb Ik het u van toen af niet doen horen
en verkondigd? Want gijlieden zijt Mijn getuigen: is er ook een God
behalve Mij? Immers, is er geen andere rotssteen: Ik ken er geen?
(Yeshua zegt van Zichzelf ook dat Hij de eerste en de laatste is)

Maar ook aan het einde van de Bijbel in Openbaring

Openbaring 1:17-18

En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten, en Hij legde Zijn
rechterhand op mij en zei tegen mij: Wees niet bevreesd, Ik ben de
Eerste en de Laatste, en de Levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik
ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels van het
rijk van de dood en van de dood zelf.)

Verder:

Jesaja 45:5-6

Ik ben de HEERE, en niemand meer, buiten Mij is er geen God; Ik zal u
gorden, hoewel gij Mij niet kent. Opdat men wete, van den opgang der
zon en van den ondergang, dat er buiten Mij niets is, Ik ben de HEERE,
en niemand meer.

Jesaja 45:21

Verkondigt en treedt hier toe, ja, beraadslaagt samen: wie heeft dat laten
horen van ouds her? Wie heeft dat van toen af verkondigd? Ben Ik het
niet, de HEERE? en er is geen God meer behalve Mij, een rechtvaardig
God, en een Heiland, niemand is er dan Ik.

Dus... dan bedoeld Yeshua - Jezus het toch letterlijk wanneer Hij het
volgende zegt:

Johannes 14:9

Jezus zei tegen hem: Ben |k zo’n lange tijd bij u, en kent u Mij niet,
Filippus? WIE MIJ GEZIEN HEEFT, HEEFT DE VADER GEZIEN; en
hoe kunt u dan zeggen: Laat ons de Vader zien?

Wat denk u?



