
TOEN OF THANS ... "THATS THE QUESTION" 
2 Timotheus 3:16-17 
Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te 
onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de 
rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, 
tot elk goed werk volkomen toegerust. 
 
Rond het jaar 60-62 heeft Paulus deze brief (wellicht zijn laatste) 
geschreven. Je zou nu kunnen denken dat met deze brief en zeker ook 
de bovenstaande tekst de puntjes even op de bekende I worden gezet 
om daarmee de goddelijke inspiratie van zijn brieven te benadrukken en 
de geldigheid van het Nieuwe Testament op papier vast te leggen. Maar 
is dat ook zo? 
 
Het is waarschijnlijk ook de tijd waarin het evangelie naar Matheus is 
ontstaan die volgens enkele kerkvaders dit samenstelde in het 
Hebreeuws. Later werd dit evangelie door anderen zo nauwkeurig 
mogelijk vertaald in het Grieks. 
 
Veel mensen hebben het “idee” dat de NT-schrijvers links en rechts van 
elkaar konden citeren en dat er in menig huiskamer een groeiend 
stapeltje kopieën te vinden waren van Nieuw Testamentische circulaires 
dat in rap tempo de prominente plaats van de eeuwenoude Tenach (ons 
OT) in nam. Prettig leesbaar materiaal, van bekende en betrouwbare 
schrijvers die kwamen met een verfrissende boodschap van totale 
vrijheid, waarbij het “wettische” juk van de Tenach totaal verbleekte. 
 
Zit ik er ver naast? 
Is dit niet het gangbare idee? Dat Yeshua met Zijn genezingen op 
Shabbat continue deze dag ter discussie stelde, dat Hij met Zijn 
voortdurende discussies het Judaïsme bestreed, dat Hij met Zijn felle 
retoriek tegen b.v. de Farizeeën het gezag van de geestelijkheid toen, 
down to earth bracht? 
 
Het wordt wat problematisch wanneer we het Matheus evangelie gaan 
lezen en wellicht een schokkende ontdekking doen, wanneer we lezen 
wat Yeshua daar zegt: 
 
Matheus 5:17-19 
Denk niet dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten af te 
schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te 
vervullen. 



Want, voorwaar, Ik zeg u: Totdat de Hemel en de aarde voorbijgaan, 
zal niet één Jota of Tittel van de wet voorbijgaan, totdat het alles is 
geschied. Wie dan een van deze geringste geboden afschaft en de 
mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden in het 
Koninkrijk der hemelen; maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot 
genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen. 
 
Het woord vervullen wat hier gebruikt wordt betekent letterlijk “Vol 
maken” hetzelfde woord (pleroo) komen we ook tegen wanneer Paulus 
ons oproept om vol te zijn van De Geest. 
 
Toch zijn er voldoende gelovigen die met het woord “vervullen” weer in 
een zekere ruststand schieten, opgelucht ademhalen en in gedachten 
het label “Voorbij” op het OT hebben geplakt. Voor hun staat vervullen 
synoniem met afschaffen. De kerk droomt verder over haar vrijheid in 
Christus, en de vrijheid of "bevrijding" van de "vervulde" wet. 
 
Toch wordt de mooie droom 2 hoofdstukken verder in Matheus weer ruw 
verstoord want daar lezen we toch echt dat Yeshua zegt: 
 
Matheus 7:21-23 
Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het 
Koninkrijk der hemelen, MAAR WIE DE WIL DOET VAN MIJN VADER, 
DIE IN DE HEMELEN IS. Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: 
Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam 
demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan? Dan zal Ik 
hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de 
wetteloosheid werkt! 
 
Let op: wetteloosheid of Torahloosheid is niet zomaar zondigen, maar 
doelbewust de wet of Torah opzij zetten. 
 
Bijbelvertalers hebben het woord Torah vertaald met het negatief 
klinkende "Wet". Maar Torah betekent eerder "Onderwijs" (doelgericht 
onderwijs) dan wet. 
 
In gedachte hoor ik een proteststem van inmiddels wakker geschrokken 
gelovigen: “Dit is zeker niet voor ons, dit is voor de Joden!” 
Toegegeven, Yeshua bracht Zijn evangelie van “Het komende 
Koninkrijk” primair aan de Joden ik hoor Paulus al: Eerst de Jood….. 
maar ook de... 
 
Dan nog maar een keer Matheus openen. Nu helemaal aan het einde 



Matheus 28:18-20 
En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle 
macht in hemel en op aarde. 
Ga dan heen, ONDERWIJS AL DE VOLKEN, hen dopend in de Naam 
van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, HUN LEREND 
ALLES WAT IK U GEBODEN HEB, IN ACHT TE NEMEN. 
20 En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. 
Amen. 
 
De opdracht is: Alle volken te onderwijzen en hen discipelen van Yeshua 
te maken door hen te dopen en het onderwijs van Yeshua door te geven! 
Volgeling van Yeshua zijn is: Hem navolgen, doen wat Hij deed! 
Dus... niet alleen voor de Joden, maar voor alle volken? 
 
Prediker zegt aan het einde van zijn boek: 
 
Prediker 12: 13  
De slotsom van al wat door u gehoord is, is dit: VREES GOD, EN HOUD 
U AAN ZIJN GEBODEN, WANT DIT GELDT VOOR ALLE MENSEN. 
 
Ik ga toch maar het advies van Paulus uit 2 Timotheus 3:16 opvolgen en 
nog eens Gods geboden bestuderen.  
 
Als ik Yeshua wil volgen, dan wordt het dienen van God de Vader Bijbels 
gezien wel degelijk serieus genomen.  
NIET om genade te verkrijgen! Maar.... OMDAT IK GENADE 
GEKREGEN HEB!. 
 
Gods Torah, is dus niet afgeschaft, niet voorbij, Gods onderwijs is niet 
alleen voor TOEN maar ook voor THANS. 
 
Henk Rijstenberg 


